
Vragen bij de ochtendpreek op tweede Pinksterdag 29 mei 2023  

Openbare geloofsbelijdenis  

Tekst: 1 Petrus 2 vers 21:  

Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, 

opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen. 

 

Thema: Mijn treden in Christus’ spoor 

1. Vragen bij de eerste gedachte: De roeping 

  

a) Aan wie schrijft Petrus deze brief?  

b) Voor de christenen was het leven niet altijd zo gemakkelijk. Waarom niet?   

c) In de tijd dat Petrus deze brief schreef, hadden de mensen ‘slaven’ die voor hen in huis 

werkten. Wat leer je over hen?   

d) Probeer vers 19 uit te leggen in je eigen woorden.  

e) Petrus zegt: “Christus heeft voor ons geleden…” Noem eens voorbeelden uit de lijdens-

geschiedenis.  

 

2. Vragen bij de tweede gedachte: Het voorbeeld 

 

a) Het gaat in vers 21b over ‘voetstappen’. Wat bedoelt Petrus met ‘voetstappen van de Heere 

Jezus’?    

b) Wat betekent ‘navolgen’? 

c) Wat leer je van het voorbeeld over de voetstappen in de sneeuw?  

d) Wat heb je nodig om de Heere Jezus te volgen?   

 

Verwerkingsopdrachten:  

• Wil je bidden voor de jongeren die vandaag geloofsbelijdenis hebben gedaan?  

   

• Een kaart sturen naar hen is ook mooi. Je kunt eventueel de kaart met de tekst van de preek 

gebruiken.  

 

• Ook op de verwerking staat de tekst van de preek.  

 

 

 


