
Vragen bij de ochtendpreek van 21 april 2024 

Tekst: Matthéüs 28 vers 20: 

 

En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. 

 

Thema: Jezus’ grote belofte 

 

1. Vragen bij de eerste gedachte: De oproep 

 

a) Welke opdracht kregen de vrouwen ook al weer bij het lege graf van de engel en van de Heere 

Jezus?    

b) Galilea was een heel bekende omgeving voor de discipelen. Waarom?  

c) De Heere Jezus had tegen de discipelen gezegd: “Volg Mij na en Ik zal u vissers van mensen 

maken.” Wat betekent het wanneer iemand een visser van mensen is of wordt?  

d) Wanneer spreekt de Heere tot jou?  

e) Wat zegt de Heere Jezus tegen de discipelen wanneer Hij bij hen komt?  

  

2. Vragen bij de tweede gedachte: De inhoud 

 

a) In vers 20 staat: En zie, Ik ben met ulieden.  

Mattheüs heeft in hoofdstuk 1 vers 23 ook al geschreven dat de Heere Jezus dichtbij de 

mensen is. Welke naam van de Heere Jezus past daarbij?   

b) Ik ben met ulieden. Wat leer je over de onderstreepte woorden?  

c) Kun je uitleggen wat het dienen van de Heere betekent?  

d) Wat heb jij elke dag nodig om de Heere te dienen?  

 

3. Vragen bij de derde gedachte: De duur 

 

a) De Heere Jezus zegt: “En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding van de wereld. 

Amen.” Wat bedoelt de Heere Jezus met ‘al de dagen’?  

b) Welke zin of welk woord wil je onthouden van dit gedeelte van de preek?    

 

Verwerking:  

 

• De tekst van de preek kun je misschien wel uit je hoofd leren. De verwerkingen kunnen je 

daarbij helpen.   

 

 

 

 

 

 


