
Vragen bij de ochtendpreek op tweede Pinksterdag 20 mei 2024  

Openbare geloofsbelijdenis  

Tekst: 1 Timotheüs 6 vers 12:  

 

Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en 

de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. 

 

Thema: Paulus' opwekking aan Timotheüs 

1. Vragen bij de eerste gedachte: De inhoud 

  

a) Paulus schrijft een brief aan Timotheüs. Paulus noemt Timotheüs zijn zoon. Is hij dat ook echt? 

Wat bedoelt Paulus daarmee?  

b) Wat leer je nog meer over Timotheüs?   

c) Tijdens de tweede zendingsreis van Paulus is Timotheüs er ook bij. Hoe oud is hij dan 

ongeveer?  

d) Timotheüs heeft al jong de Heere lief. Hij mag ook al vroeg de Heere dienen in Zijn Koninkrijk. 

Eerst samen met Paulus. Daarna ook alleen. In welke stad werkt hij dan?  

e) Timotheüs vindt het werk soms moeilijk. Wat doet Paulus dan?  

f) “Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven”, zegt Paulus. Hij vergelijkt 

het leven met een wedstrijd. Probeer dit eens in je eigen woorden uit te leggen.  

 

 

2. Vragen bij de tweede gedachte: De aansporing 

 

a) Waar is Timotheüs toe geroepen volgens Paulus?    

b) Wanneer word jij geroepen door de Heere? 

c) Timotheüs heeft de goede belijdenis beleden voor veel getuigen. Wat betekent dit?  

 

Verwerkingen:  

• Wil je bidden voor de hen die vandaag geloofsbelijdenis hebben gedaan?  

   

• Een kaart sturen is ook mooi. Je kunt eventueel de kaart met de tekst van de preek gebruiken.  

 

• Ook op de verwerking staat de tekst van de preek.  

 

 

 


