
  



Bijbelmomentjes in Adventstijd 

Het is zover… we gaan de Adventstijd in. Een tijd van uitzien, verwachten en verlangen! Tijdens 
deze weken staan we stil bij de eerste komst van de Heere Jezus naar deze aarde. Hij verliet de 
hemel, die heerlijke plaats bij Zijn Vader en kwam naar deze aarde om Zijn werk te gaan doen. 
Een heel belangrijk werk! Hij kwam om Zijn kinderen vrij te kopen van de straf die zij verdienen. 
En daarom werd Hij geboren als een Kind.  

Rondom de geboorte van Jezus zijn veel liederen geschreven. Jij kent er vast ook heel wat. Zing 
ze maar veel in deze periode. Zo kan je je richten op Hem en op het wonder dat Hij naar deze 
aarde wilde komen.  

In dit boekje staan we ook stil bij lofzangen. De lofzangen klonken. Toen en nu. Maar de lofzang 
zal altijd blijven klinken, tot Zijn eer! 

Iedere Adventszondag staat er een lofzang centraal. Je leest daarover uit de Bijbel, daarnaast 
lees je het stukje uit dit boekje, kan je het verwerken in een kleurplaat of puzzel en leer je een 
lied (let op; de liederen bij week 2, 3 en 4 zingen we ook met het kinderkerstfeest. Oefen ze maar 
goed, dan kan je dan goed meezingen!) Daarnaast kan je ook elke week verder met je kijkdoos. 
De materialen liggen zondags in de kerk voor je klaar. Maak er wat moois van! 

We hopen en bidden dat dit boekje zal bijdragen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk! En we 
wensen jullie allemaal een gezegende Adventsperiode en Gods zegen over het Kerstfeest. 

 

  



Adventsweek 1: De lofzang van Zacharias 

Lezen uit de Bijbel: Lukas 1: 57-66 en 67-80 
Lied van de week: De priester Zacharias 
 
Zacharias heeft lange tijd niet kunnen praten. Hij had straf gekregen. 

De engel Gabriël had een blijde boodschap gebracht, toen Zacharias in de tempel aan het werk 
was. De oude Zacharias en zijn vrouw Elizabet zouden een kindje krijgen. Een kíndje! Ze hadden 
er zo lang op gewacht en nu werd het echt waar! En dat was nog niet alles: dit kindje zou de 
wegbereider zijn van de Messias waarop het volk Israël al zo lang wachtte. Dit kindje mocht, als 
hij groot was, gaan vertellen dat de Messias er bijna aan komt! 
Maar...Zacharias kon het niet geloven. Hij? Elizabet? Ze zijn al zo oud? 

Stel je eens voor: je hebt iets heel bijzonders meegemaakt, maar je kunt het niet vertellen. Je 
probeert het wel, maar er komen geen woorden uit je mond. Hoe zou je moeder reageren of je 
beste vriend? Ze zullen misschien denken dat je een grapje maakt. Maar als het dan even duurt, 
nee, dan is het niet leuk meer. En als het dan al dagen duurt... dan zouden je ouders vast heel 
ongerust zijn. Hoe kan dat nu?  

We lezen er bij Zacharias niets over, maar als je er over nadenkt, snap je vast wel dat het heel 
ingewikkeld geweest moet zijn.  

En als de tijd dan verder gaat, ja, dan ziet Zacharias het met zijn eigen ogen; er groeit een kindje 
in de buik van Elizabet. Wat de engel vertelde is echt waar! De Heere doet wat Hij belooft! 

Je weet misschien al wel wat er gebeurt als het kindje geboren wordt. De buren weten het zeker, 
het kindje moet Zacharias gaan heten. Maar nee, dat is niet de bedoeling! Het kindje krijgt een 
heel andere naam: Johannes. God is genadig, betekent dat. Zacharias schrijft het op. En dan 
gebeurt het blijde: de oude Zacharias krijgt zijn stem weer terug en het allereerste wat hij gaat 
doen is God loven. Lees het maar in Lukas 1: 67-80 

1. Johannes betekent “God is genadig”. Hoe kun je dat in deze geschiedenis zien? 
2. Praat er eens met elkaar over door hoe het zou zijn als je iets heel bijzonders had 

meegemaakt en je zou er niet over kunnen vertellen. 
3. Als Zacharias weer kan praten, gaat hij God loven. Waar is Zacharias het meest blij mee 

geweest denk je? 
4. Johannes mocht een knecht van de Heere zijn. Zelfs in de buik van zijn moeder hoorde 

hij al bij de Heere. En jij? Hoe kan jij de Heere dienen, zelfs als je nog jong bent? 

 

 

  



 

Zing 'De priester Zacharias' met kerkorgelbegeleiding (gezangboek.nl) 

 

1 De priester Zacharias 
reist naar Jeruzalem. 
Hij mag het offer brengen, 
dat is een eer voor hem. 
 

2 De priester Zacharias, 
hij ziet een engel staan. 
Het woord dat hij een zoon krijgt, 
hoort hij verwonderd aan. 
 

3 De priester Zacharias 
gelooft de engel niet. 
Voor straf kan hij niet spreken. 
Dat geeft hem veel verdriet. 
 

4 De priester Zacharias 
is weer naar huis gegaan. 
Er wordt een zoon geboren; 
Johannes is zijn naam. 
 

5 De priester Zacharias 
hij spreekt en zingt nu weer: 
God geeft wat Hij beloofd heeft. 
Geloofd zij Isrels HEER. 
  

https://www.gezangboek.nl/De_priester_Zacharias.html


Verwerking: Zoek de letters van de naam Johannes en kleur de plaat mooi in. 

 

 

 

 

 

 
Creatieve verwerking / de schoenendoos: 

Voor de kijkdoos krijg je deze eerste adventszondag zwart papier en geel vliegerpapier. 
Plak aan de binnenkant van de deksel van je schoenendoos en het zwarte papier. Dat is 
de donkere hemel. Prik/knip/snijd in de bovenkant van je schoenendoos sterren. Dit 
gaat niet zo makkelijk. Je kunt een paar grote sterren prikken en daarna knippen en 
daarna ook nog wat kleinere gaatjes prikken. Maak de sterren niet te klein, want die 
gaan ervoor zorgen dat er licht in je kijkdoos komt. Plak aan de buitenkant van de deksel 
het gele vlieger papier. Zo krijg je dus gele, lichtgevende sterren. 
  



 
Adventsweek 2: De lofzang van Maria 

Lezen uit de Bijbel: Lukas 1: 46-56 
Lied van de week: Lofzang van Maria : 1 
 
Vorige week hebben we nagedacht over het bezoek dat de engel Gabriël aan Zacharias 
bracht. Ook Maria krijgt bezoek van Gabriël. Hij vertelt haar dat ze de moeder van de 
Messias zal worden. 

Ook Maria stelt aan de engel de vraag hoe ze nu in verwachting kan raken. Ze is toch 
niet getrouwd? Toch is dat anders dan bij Zacharias. Dat kun je horen aan het antwoord 
dat Maria aan de engel geeft. Ze zegt dat ze het er mee eens kan zijn. Ze wil een 
dienstmaagd van de Heere zijn en het mag precies gaan zoals de engel vertelt.  

Dan gaat Maria op reis naar haar nicht Elizabet. De engel had verteld dat ze allebei een 
bijzonder kindje krijgen.  

Maria moet een lange reis maken. Ze moest wel 160 kilometer lopen. Als Maria dan 
eindelijk bij Elizabet komt, springt de baby in de buik van Elizabet op en Elizabet gaat de 
Heere loven. In het prijzen van de Heere, zegt de Elizabet eigenlijk dat het helemaal 
klopt wat de engel tegen Maria heeft gezegd. En ze zegt er nog iets heel moois bij. Lees 
het maar in Lukas 1 vers 39 - 45. In vers 45 staat: ‘En zalig is zij, die geloofd heeft; want 
de dingen die haar van den Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden.’  Onthoudt die 
tekst maar goed, want dat is nog steeds zo; je mag de Heere op Zijn Woord geloven. Hij 
doet wat Hij belooft! 

1. Waarom zou Maria een loflied zingen? 
2. Wanneer zou jij een loflied kunnen zingen? 
3. Wat zou je dan willen zingen over de Heere? 

  



  



 

 
Voor de kijkdoos krijg je deze tweede adventszondag een kleurplaatje voor de 
achtergrond en groenpapier. 
Kleur de kleurplaat mooi in en plak deze aan de binnenkant van je kijkdoos op de 
achterkant. Het groene papier gebruik je voor de grond. Misschien kan je ook wat leuke 
grassprietjes knippen, zodat er ook wat gras rechtop staat in je kijkdoos? 
 
 

Creatieve verwerking / de kijkdoos: 
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Adventsweek 3: De lofzang van de engelen 

Lezen uit de Bijbel: Lukas 2: 8-16 
Lied van de week: Heerlijk klonk het lied der eng’len 
 

Misschien zit jij wel op koor of luister je graag naar muziek. Dan heb je vast ook wel een 
lied wat je heel mooi vindt. Misschien zelfs wel zo mooi dat je er kippenvel van krijgt. 
Weet je… in de Bijbel staan ook liederen. Ook zo mooi, dat je er misschien wel 
kippenvel van krijgt.  

Vandaag luisteren we weer naar zo’n lied. 

Dit lied klonk in de stilte van de nacht. En het was het mooiste lied wat er ooit op aarde 
geklonken heeft.  

Misschien weet je al welk lied het is… Het gaat over de lofzang van de engelen. Wat zal 
dat heerlijk geklonken hebben, daar in dat veld en midden in de nacht. De engelen die 
altijd bij God in de hemel mogen wonen en Hem daar altijd de eer brengen, zingen nu 
hun lofzang op de aarde. Ze hebben het uitgejubeld: ‘Ere zij God in de hoogste hemelen 
en vrede op aarde in de mensen een welbehagen.’  

Luister je mee? Net als de herders? Luister je mee naar het prachtige lied wat ze 
zongen? En zing jij het ook mee?  

1. Waarom zongen de engelen dit loflied? 
2. Stel je eens voor dat jij bij die herders zat en je zag en hoorde dit allemaal. Wat 

zou je dan tegen je vriendje/vriendinnetje erover vertellen? 
3. Wat is de reactie van de herders nadat ze het loflied van de engelen gehoord 

hebben? En wat is jouw reactie? 
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Creatieve verwerking / de kijkdoos: 
Voor de kijkdoos krijg je deze derde adventszondag de spullen voor de herders en het 
vuurtje. Kleur deze in en geef ze een centrale plaats in je kijkdoos. 

 

 



Adventsweek 4: De lofzang van Gods kinderen in de hemel en op de aarde 

Lezen uit de Bijbel: Openbaring 7:9-12 
Lied van de week: Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem  
 

De afgelopen weken heb je steeds nagedacht over de lofzangen. De lofzang van 
Zacharias, van Maria, van de engelen… En jouw stem? Heeft jouw stem al geklonken 
voor Hem? Heb jij jouw lofzang al voor Hem gezongen?  

Want de lofzangen klinken ook vandaag nog steeds door. Jezus kwam naar de aarde 
voor grote mensen, maar ook voor kinderen. Dat heeft Hij zelf ook gezegd toen Hij op 
aarde was. Hij zei: ‘Laat de kinderen tot Mij komen en hou ze niet tegen! Want voor 
zulken is het Koninkrijk van God!’  

Hij wil ook jouw Redder zijn en je écht gelukkig maken (want dat betekent Zijn Naam: 
Jezus; Zaligmaker!)  

En weet je… die lofzang zal altijd blijven klinken! Ook in de hemel. Omdat niemand in de 
hemel kan komen, zonder het werk van de Heere Jezus. Daarom is er in de hemel grote 
dankbaarheid en wordt ook daar de lofzang gezongen. Lees maar mee in Openbaring 
7:9-12. 

1. Wie wordt bedoeld met het Lam? 
2. Wie zijn die ‘zij’ uit vers 10? 
3. Welke lofzang wordt hier gezongen? 

  



 

  



 
 
Verwerking: kleur de bladwijzers mooi in en plak ze op elkaar, zodat je een 
(dubbelzijdige) bladwijzer hebt. 

 

 

Creatieve verwerking / de kijkdoos: 
Voor de kijkdoos krijg je deze vierde adventszondag spullen om de schaapjes te maken. 
Deze schaapjes mag je uitknippen en er wol op plakken. Geef ze een mooi plekje bij de 
herders. 
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