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Als een lam…  
 
Met de onderstaande stukjes kun je elke dag in de week van Goede Vrijdag nadenken 
over het thema ‘Als een lam…’ 
 
Maandag: Als een lam geofferd – Psalm 40 
 
Je hebt vast wel eens een lammetje in de wei of in de schaapskooi gezien. Wat is het een 
lief en schattig diertje! Misschien mocht je het wel eten of een flesje geven. Dat was leuk! 
Zo’n lammetje zou jij ook vast wel willen hebben. 
Een lammetje ziet eruit alsof hij niets verkeerds kan doen. Juist daarom werd in de tijd van 
het Oude Testament een lammetje geslacht. Niet om op te eten, maar om geofferd te 
worden aan God. Waarom moest er dan een dier geofferd worden? 
Kijk maar eens. Daar loopt een man met een lammetje de tempel in. Hij gaat naar de 
priester. De man legt zijn handen op het kopje van het lam en vertelt wat hij verkeerd heeft 
gedaan. De schuld van de man wordt nu als het ware op het lam gelegd. 
De priester doodt het lieve lammetje. Daarna wordt het op het altaar gelegd en wordt het 
lammetje verbrand. 
De man kijkt naar de rook. Hij weet: ‘ik doe verkeerde dingen en daarvoor heb ik de dood 
verdiend. Maar nu sterft dat lammetje in mijn plaats. Dankzij dat lammetje kan ik blijven 
leven. En straks komt de beloofde Messias. Hij is hét grote Offer, dat mensen pas echt 
kan redden.’ 
In de tijd van het Oude Testament moesten telkens weer lammetjes worden geslacht. 
Maar na het Offer van de Heere Jezus is dat niet meer nodig. In psalm 40 wordt dat al 
voorzegt. Het is alsof de Heere Jezus daar Zelf al praat, terwijl Hij nog niet eens geboren 
is. ‘Zie, Ik kom…’ Ik kom om de wet te houden. Ik kom om de wil van Mijn Vader te doen. 
Ik kom… om mensen te redden van de zonde. 
 
Vragen:  
1. Waarom is de man uit het verhaal zo onder de indruk van het lammetje dat geofferd 
werd? 
2.Hoe kun je weten dat Heere Jezus ook voor jou gestorven is? 
 
Zingen:  
Psalm 40:4 
‘k Heb geloofd en daarom zing ik 
 
Verwerking:  
Kleurplaat: https://assets.answersingenesis.org/doc/kids/activities/books-bible-
coloring/leviticus.pdf  
Doorpraten over verzoening: https://www.bijbelsopvoeden.nl/wp-
content/uploads/BijbelmomentVerzoening1.pdf?alt_s=&gmqjfl6794=728028  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dinsdag: Als een lam geslacht– Jesaja 53 
 
Lammetjes zijn lief, hè! Zie je weer zo’n klein wollig diertje lopen? 
De profeet Jesaja heeft in het Bijbelgedeelte dat je hebt gelezen al van alles gezegd over 
de komende Messias. Het gaat over de Zoon van God, Die naar deze wereld zal komen 
om mensen te redden van de zonde en de dood. 
Het was niet genoeg dat er lammetjes in de tempel werden geofferd. De schuld van de 
mens bij God was er nog steeds en daarvoor moest worden betaald door een Mens.  
Jesaja profeteert dat Jezus (als echt God én echt Mens) komt om mensen te redden. Dat 
doet de profeet door Hem te vergelijken met een lam. Hij vertelt dat een lammetje er heel 
onschuldig uitziet. Het lijkt wel alsof hij niets verkeerds kan doen. Er is geen ander dier wat 
er zo onschuldig en lief uitziet. Toch moet dat lam geofferd worden. Het lammetje wordt 
naar het slachthuis gebracht om gedood te worden. Maar het lammetje zegt niets. Zo 
zwijgend gaat de Heere Jezus ook naar het kruis. Alleen de Heere Jezus kon de schuld 
van anderen op Zich nemen, omdat Hij geen zonden had gedaan.  
Hij vluchtte niet toen Hij gevangen werd genomen. Hij zei niets bij Pilatus en Herodes. Hij 
werd bespot en onterecht veroordeeld, maar Hij deed Zijn mond niet open. Hij bad aan het 
kruis juist voor de mensen die met Hem spotten en Hem kruisigden. Dat alles had de 
Heere Jezus over om zondige mensen te redden. De Heere Jezus deed dit om de 
overtredingen (zonden) van Zijn volk te dragen. Hij kreeg de straf die Zijn kinderen hadden 
verdiend. Hij heeft dat gedaan voor mensen die expres bij God vandaan zijn gegaan. 
Daardoor kan het weer goed komen tussen zondige mensen en God. Wat een wonder! 
 
Vragen:  
1. Hoe komt het dat de Heere Jezus niets zei toen Hij werd bespot en veroordeeld? 
2. Wat betekent het voor jou dat de Heere Jezus zo gewillig heeft geleden? 
 
Zingen:  
Psalm 81:11 en 12 
Lam Gods dat zo onschuldig 
 
Verwerking:  
Kleurplaat: https://nl.freepik.com/premium-vector/lam-gods_33119801.htm 
Leren vers 5: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/jesaja535a-leren-met-melodie/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Woensdag: Als een lam aangewezen– Johannes 1:19-34 
 
Het is druk aan de oever van de Jordaan. Er staan mannen, vrouwen en kinderen. Er 
staan Farizeeërs en wetgeleerden, maar er zijn ook Romeinse soldaten en priesters. 
En daar in het water staat Johannes de Doper, de zoon van Zacharias en Elisabet. Hij 
doopt op deze plek mensen. Het is vlakbij een doorwaadbare plaats. Dat betekent dat het 
water er niet zo diep is en dat mensen gemakkelijk naar de overkant kunnen lopen. Via 
deze route worden ook vaak de lammetjes naar de tempel in Jeruzalem gebracht. En 
misschien ook wel op het moment dat Johannes daar nu staat. 
Maar vandaag is de Heere Jezus daar ook. 
Johannes kijkt op en ziet Hem staan. Johannes strekt zijn vinger uit, wijst naar de Heere 
Jezus en roept: ‘Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!’  
De mensen kijken op. Ze zien daar een gewone Man staan, maar Johannes praat verder. 
Hij gaat uitleggen wat hij bedoelt: ‘De lammetjes in de tempel worden geofferd, en sterven 
voor de zonden van de mens. Zo is de Heere Jezus hét Lam, dat de zonden van mensen 
wegneemt. Het lam in de tempel wijst heen naar hét Lam, dat de zonde van de wereld 
wegneemt. Alleen de Heere Jezus kan dat, want Hij is de Zoon van God. Hij alleen geeft 
vergeving van zonden en het eeuwige leven. Hem heb je toch nodig om écht gelukkig te 
zijn…!’ Wat een prachtige boodschap brengt Johannes. 
 
Vragen:  
1. Waarom was het voorbeeld van een lam, waar Johannes over vertelde, zo duidelijk voor 
de mensen? 
2.Wanneer wordt jou het Lam van God aangewezen? 
 
Zingen:  
Psalm 136:1 en 10 
Zie het Lam van God 
 
Verwerking:  
Kleurplaat: https://sermons4kids.com/activities/prepare-the-way-of-the-lord-2 
Woordzoeker: https://mega.nz/file/xJQRxapR#XBBN_4R8gRqvHEllxlh1fTMjFSoG-
8WT4MOZ_By_T6Q   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Donderdag: Als een lam aanbeden – Openbaring 5:6-14 
 
De oude apostel Johannes is naar Patmos verbannen. Op dat stille eiland is hij helemaal 
alleen. Nee, helemaal alleen is hij niet, want God zoekt hem op en laat hem visioenen zien 
over de toekomst. God zal overwinnen.  
Dat ziet Johannes ook in het visioen waar het vandaag over gaat. Daar staat een troon 
met mensen eromheen. In het midden daarvan staat een Lam, alsof het geslacht is. Je 
begrijpt vast Wie dat Lam is. Het is de Heere Jezus, en Hij heeft een boek in Zijn handen. 
Er is al geprobeerd om dat boek open te maken (vers 1-5), maar het lukte niet. Toch 
weten de dieren en de mensen die om het Lam heen staan, dat het Lam het boek wél 
open kan maken en dat roepen ze ook uit. En dan hoort Johannes een prachtig lied, 
gezongen door engelen, de dieren en de mensen, tot eer van het Lam. Ze zingen vol 
overgave en liefde: ‘Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en 
rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.’ Wat een 
prachtige woorden, vind je niet? Ze zingen dat de Heere Jezus dit allemaal moet krijgen, 
omdat Hij het zo waard is. 
Als antwoord op het lied, hoort Johannes alle schepselen op alle plaatsen antwoorden: 
‘Hem, Die op de troon zit (God de Vader) en het Lam (de Heere Jezus), zij de 
dankzegging en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid!’ 
Ze zijn het er helemaal mee eens wat eerder klonk. Door alles wat de Heere Jezus als lam 
heeft willen doen, verdient Hij alle lof en aanbidding. Wat heeft Hij dan gedaan? 
Gehoorzaam aan Zijn Vader lijden en sterven, zodat iedereen die in Hem gelooft het 
eeuwige leven krijgt. 
Dit lied klinkt in de hemel. Vol liefde geeft iedereen die daar is de Heere Jezus alle eer, 
omdat Hij het zo waard is. En die zangers raken daar nooit over uitgezongen. 
 
Vragen:  
1. Wat heb jij over voor de Heere Jezus? 
2. Heeft de Heere Jezus als lam voor jouw zonden willen betalen? 
 
Zingen:  
Kroon Hem met gouden kroon 
Ja, amen, ja 
 
Verwerking:  
Kleurplaat: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/openbaring210b-kleuren/  
Kijktafel: https://www.bijbelsopvoeden.nl/wp-content/uploads/Bijbelse-kijktafel-
Paasfeest.pdf?alt_s=&gmqjfl6794=495814 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vrijdag: Als een lam aan het kruis – Markus 15:21-39 
 
Hierover hoor je in de kerk. 
 
Verwerking:  
Kleurplaat: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes1938-40-kleuren/  
Puzzel: 
https://mega.nz/file/hJBFnA6Y#FTi6okg4t_0bNwRDuI4IFOs1kGS7Nz3yr9TykXdtTHo   
 
 
 


