
Vragen bij de preek van vrijdag 18 april 2025  

Goede Vrijdag  

Tekst: Lukas 23 vers 43:  

En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. 

 

Thema: Genade in het oordeel 

 

1. Vragen bij de eerste gedachte: De belijdenis 

 

a) Op de heuvel Golgotha wordt de Heere Jezus gekruisigd. Wie nog meer?  

b) Wat staat er op het bordje bovenaan het kruis?    

c) De mensen spotten met de Heere Jezus. Op welke manier reageren de moordenaars op de 

Heere Jezus?   

d) De Heere Jezus heeft niets onbehoorlijks gedaan. Probeer eens uit te leggen wat dit betekent.  

 

2. Vragen bij de tweede gedachte: Het gebed 

 

a) Wat vraagt een van de moordenaars aan de Heere Jezus?  

b) De moordenaar heeft het levende geloof in zijn hart. Waaraan kun je dit merken?  

c) Wat betekenen de woorden ‘gedenk mijner’?   

 

3. Vragen bij de derde gedachte: De verhoring 

 

a) De Heere Jezus geeft antwoord aan de moordenaar. Schrijf vers 43 over.   

b) Wat bedoelt de Heere Jezus met het paradijs?  

c) Moeten we onze bekering uitstellen tot we gaan sterven?  

d) Welke woorden passen bij de hemel?  

 

Verwerking:  

• De verwerkingen passen bij de preek op Goede Vrijdag.  

 

 

 

 


