
Vragen bij de middagpreek van 29 juni 2025  

Nabetrachting en dankzegging op het Heilig Aondmaal 

Tekst:  Handelingen 5 vers 38 en 39: 

 

38. En nu zeg ik ulieden: Houdt af van deze mensen en laat hen gaan; want indien deze raad of dit werk 

uit mensen is, zo zal het gebroken worden.  

39. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken; opdat gij niet misschien bevonden wordt 

ook tegen God te strijden. 

 

Thema: Gamaliëls advies  

1. Vragen bij de eerste gedachte: Wat uit mensen is  

 

a) Waarom moet Petrus ook al weer bij het Sanhedrin komen?  

b) Zijn hart is vol van de liefde van de Heere Jezus. Hij wil zo graag dat de mensen van het 

Sanhedrin ook in de Heere Jezus zullen geloven. Wat zegt hij tegen hen?  

c) Het Sanhedrin wil de apostelen doden. Maar dan staat Gamaliël op. Wie is dat?    

d) Gamaliël zegt dat ze de apostelen niet moeten doden. Probeer eens uit te leggen wat vers 38 

betekent.  

e) Wat betekenen deze woorden vandaag voor ons?  

 

2. Vragen bij de tweede gedachte: Wat uit God is 

 

a) De apostelen worden niet gedood. Waarom zijn ze zo blij (vers 41)?  

b) Het werk van God kan niet gebroken worden. Wat bedoelt Gamaliël daarmee?  

c) Waarom is dat zo bemoedigend?  

d) Welke zegeningen kunnen worden ervaren in het Heilig Avondmaal?   

 

Verwerking:  

• De verwerking past bij de preek.  

Om over door te praten:  

• Welke plaats heeft de Heere Jezus in jouw leven?  

• Stel deze vraag gerust ook aan iemand anders.  

 

 

 

 


