
 

 

Psalm 147 vers 4 
 

Zingt beurtelings, en dankt de HEERE; 

Zingt psalmen onze God ter ere, 

Die God, Die, voor het oog der volken, 

De heem’len dekt met dikke wolken; 

Die d’ aarde kroont met gunst en zegen, 

En haar besproeit met vrucht’bre regen. 

Die ’t gras, door mild’ en frisse droppen, 

Doet groeien op de heuveltoppen. 

. 

[= om de beurt] 

[= genade] 

[= vruchtbare / groeizame] 

 

 

 

 

Lof = wat je zegt of zingt 
om iemand te loven / eren 

 

 

[= tot eer van God] 

[= hemelen bedekt] 

[= aan de aarde geeft] 

[= druppels] 

 

 

 

 

 

Dit is een lofpsalm: de dichter van deze Psalm roept op om God te 
loven en Hem te danken. Waarschijnlijk is deze Psalm geschreven in de 
tijd van Nehemia. Toen kwam het volk terug uit ballingschap, werden 
de muren van Jeruzalem opnieuw gebouwd en werd Gods zorg gezien  ©
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http://www.bijbelsopvoeden.nl/

