Vragen bij de middagpreek van 16 november 2025

Heidelbergse Catechismus zondag 40

Bijbelgedeelte: Genesis 9 vers 6:

Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den
mens naar Zijn beeld gemaakt.

Thema: Het zesde gebod

1. Vragen bij de eerste gedachte: Gods zorg

a)
b)

c)
d)
e)
f)

Noach mag weer uit de ark. Wie gaan er met hem de ark uit?

De Heere geeft Noach de opdracht om goed voor de aarde te zorgen. Wat mogen de mensen
wel en niet doen?

De Heere maakt een verbond met Noach. Welk teken hoort daarbij?

Met welke vijf woorden kun je het zesde gebod samenvatten?

Wie is jouw naaste?

Wat kunnen we leren van het zesde gebod?

2. Vragen bij de tweede gedachte: Gods wijsheid

Het voorbeeld wordt gebruikt van een wortel van een boom of plant die onder de grond
groeit. Wat is de wortel van de plant ‘doodslaan’?

Waar wordt deze plant mee gevoed?

Wat wil de Heere niet dat we doen?

3. Vragen bij de derde gedachte: Gods liefde

a)
b)
c)

d)

Wat wil de Heere juist wel heel graag dat we doen?

We moeten onze naaste liefhebben als onszelf. Hoe doe je dit? Noem eens voorbeelden.

Je doet niet boos, maar ................... Je plaagt niet, maar .......ccccueueuee. Je vertelt geen lelijke
dingen over iemand, maar .......cccccevvverieveeennen.

Wie heeft altijd het zesde gebod helemaal gehouden? Bij Wie moeten we dus zijn om liefde
voor het leven van onze naaste te leren?

Verwerkingen:

e Deze verwerkingen passen bij de preek.

e Herhaal de woorden uit Antwoord 107 nog eens en bespreek hoe je dat deze dag/week gaat doen.



