
Vragen bij de middagpreek van 4 januari 2026   

Heidelbergse Catechismus zondag 43 

Bijbelgedeelte: Jakobus 3 vers 5a 

 

Alzo is ook de tong… 

 

Thema: Het negende gebod 

 

1. Vragen bij de eerste gedachte: De inhoud 

 

a) Waarmee vergelijkt Jakobus de tong?  

b) Waar gebruiken wij onze tong voor?  

c) Wat wil de Heere graag dat wij doen?  

 

2. Vragen bij de tweede gedachte: De waarschuwing 

 

a) De Bijbel noemt de duivel de vader van alle leugen. Wat betekent dit?  

b) De Bijbel noemt God de Waarheid. Welke woorden passen hierbij?  

c) Waarom hebben we een tong en mond van God gekregen?  

d) Wie hebben we nodig om ook gehoorzaam te zijn aan dit gebod? 

 

3. Vragen bij de derde gedachte: De aansporing 

 

a) Met welke zeven woorden kun je het negende gebod samenvatten?    

b) Wat is het belangrijkste doel van je leven?  

c) Welke drie positieve dingen vraagt de Heere juist wél van ons? 

d) Wat leren we over de Heere Jezus en het negende gebod?  

 

Verwerkingen:  

• De verwerkingen passen bij de preek.  

 

Om over door te praten:  

• Herschrijf het eerste gedeelte van het antwoord op vraag 112 zoals in de preek als opdracht is 

meegegeven. Bedenk er steeds een positief voorbeeld bij.  


