Vragen bij de middagpreek van 18 januari 2026
Heidelbergse Catechismus zondag 44

Bijbelgedeelte: Genesis 13 vers 10 en 11a:

10. En Lot hief zijn ogen op, en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde; eer
de HEERE S6édom en Gomdrra verdorven had, was zij als de hof des HEEREN, als Egypteland, als gij
komt tot Zoar.

11. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan.

Thema: Het tiende gebod
1. Vragen bij de eerste gedachte: De geestelijkheid van de wet

a) Waarom laat Abraham neef Lot een stuk land uitkiezen?

b) Hoe en wat kiest Lot?

c) Met welke zeven woorden kun je het tiende gebod samenvatten?
d) Wat leer je over het woord ‘begeren’?

2. Vragen bij de tweede gedachte: De onderhouding van de wet

a) Kunnen bekeerde mensen altijd helemaal leven zoals God in Zijn geboden vraagt?
b) Wat leer je over heilig leven?
c) Wie hebben we nodig om gehoorzaam te zijn aan alle geboden?

3. Vragen bij de derde gedachte: De prediking van de wet

a) Watis jouw antwoord op de preken over de tien geboden?

b) ‘Jezus Uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart.” Probeer deze regel eens uit te
leggen in je eigen woorden.

c¢) Wanneer is de zonde voor altijd voorbij?

Verwerkingen:

e De verwerkingen passen bij de preek.



