Vragen bij de middagpreek van 22 februari 2026

Heidelbergse Catechismus zondag 47

Bijbelgedeelte: Daniél 5 vers 23b:

Maar die God, in Wiens hand uw adem is, en bij Wie al uw paden zijn, hebt u niet verheerlijkt.

Thema: De heiliging van Gods Naam

1. Vragen bij de eerste gedachte: De kennis van Gods Naam

a)

b)

c)

d)

Rembrandt van Rijn heeft een indrukwekkend schilderij gemaakt van het Bijbelgedeelte dat
we gelezen hebben. Het schilderij heet ‘Het feestmaal van Belsazar’. Waar gaat dit schilderij
over?

Daniél wordt geroepen door koning Belsazar. Daniél kan de woorden op de muur wél lezen.
Wat staat er en wat betekenen deze woorden?

Het eren van God is heel belangrijk. Daarom heeft de Heere Jezus gezegd dat we moeten
bidden: “Uw naam worde geheiligd.” Waar heeft het eren van God mee te maken?

Wat kunnen we leren van de namen van God?

2. Vragen bij de tweede gedachte: De belijdenis van Gods Naam

a)

b)
c)

We kunnen God door Zijn namen leren kennen. En we kunnen God ook beter leren kennen in
wat Hij doet. Probeer dit eens uit te leggen.

Waaraan zie jij in de natuur dat God de Schepper en Onderhouder is?

Wat betekent Gods barmhartigheid?

3. Vragen bij de derde gedachte: De eer van Gods Naam

a)
b)
c)

Wat is het belangrijkste doel van je leven?

Schrijf woorden op die passen bij het eren van God.

Hoe kunnen mensen die de Heere nog niet kennen en niet naar de kerk gaan téch belangrijke
dingen leren over God?

Verwerkingen:

e De verwerkingen passen bij de preek.



