Vragen bij de ochtendpreek van 8 februari 2026

Tekst: Lukas 15 vers 4:

Wat mens onder u, hebbende honderd schapen, en één van die verliezende, verlaat niet de negen en
negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vindt?

Thema: De gelijkenis van het verloren schaap

1. Vragen bij de eerste gedachte: Gods oog

De discipelen en de Farizeeén en Schriftgeleerden staan bij de Heere Jezus. Wie komen er nog
meer naar de Heere Jezus toe om naar Hem te luisteren?

Waarom vertelt de Heere Jezus dan drie gelijkenissen?

De eerste gelijkenis gaat over een herder met schapen. Probeer in je eigen woorden de
gelijkenis na te vertellen.

Wat kunnen we daarvan leren over God en onszelf?

2. Vragen bij de tweede gedachte: Gods zorg

a)
b)

c)

Eén schaap is niet meer bij de kudde. Hoe noemt de Heere Jezus dit schaap?

De herder zoekt net zo lang totdat hij het verloren schaap gevonden heeft. Wat leer je
daarvan?

Wat is het liefste werk van de Heere Jezus?

3. Vragen bij de derde gedachte: Gods werk

a)
b)
c)
d)

Wat doet de herder nadat hij het schaap heeft gevonden en heeft teruggebracht?

De Heere Jezus leert ons iets belangrijks over de blijdschap in de hemel. Leg dit eens uit.
Wat leer je over de bekering?

Wat wil jij graag onthouden uit de preek?

Verwerkingen:

De kleurplaten past bij de preek.



