
© www.bijbelsopvoeden.nl 
 

Biddag:  
Verwachtingsvol bidden 

(n.a.v. Markus 10:46-52) 
-gezinsmoment (voor thuis) en Bijbelles (voor school en kerk) – 

- met achtergrondinformatie voor vertelling of preek - 
 

Op Biddag kijken we naar de tijd die voor ons ligt. 
Een nieuw seizoen van zaaien, vissen, werken, leren… 

Wat is jouw gebed voor dit nieuwe seizoen?  
Deze Biddag luisteren we naar het gebed van de blinde Bartimeüs. 

Wat verwachtte hij van de Heere Jezus? 
 
 

Binnenkomer 
Variant 1: Blind zijn ervaren 

Als je blind bent, kun je niets zien. Dan ga je des te beter luisteren. 
- Maak een parcours 
- Geef één van de kinderen een blinddoek voor 
- Vertel dat jij hem door het parcours gaat leiden en geef duidelijke aanwijzingen zodat 
het kind nergens tegenaan loopt en vertrouwend op je stem het parcours volgt. 

Variant 2: Blind zijn uit ervaring 
Misschien is er in jullie woonplaats of kerkelijke gemeente een blinde of slechtziende 

man of vrouw. Nodig deze uit op school en laat hem of haar daarover vertellen. 
Bereid dit gesprek goed voor, zodat de toepassing van de Bijbelse geschiedenis van 

Bartimeüs ter sprake komt: met geestelijke ogen / de ogen van je ziel op Jezus zien en 
van Hem alles verwachten! 

Variant 3: Afwachten of verwachten 
Laat (oudere) kinderen ervaren wat het verschil is tussen afwachten en verwachten.  

Dat kan bijvoorbeeld door middel van een rollenspel.  
A. Ga op een stoel zitten. Zeg dat je jarig bent en dat je maar zult afwachten of er 

nog iemand komt. Doe je armen over elkaar en benadruk: ik wacht maar af. 
B. Ga op een stoel zitten. Zeg dat je jarig bent. Vertel wie je verwacht. Ga bij het 

raam staan om te kijken of ze al komen. Benadruk dat je zeker weet dat ze zullen 
komen, omdat ze dit gezegd hebben 

 
 

Bespreken 
- Bespreek variant 1 na. Wat was belangrijk voor degene die de blinddoek voor had? (Om 
goed te luisteren) Wie blind is, leert ‘kijken’ met andere zintuigen. 
- Bespreek variant 2 na (zie hierboven bij variant 2) 
- Bespreek variant 3 na: 
 - wat is het verschil tussen de eerste keer (A) en de tweede keer (B) 
 - de eerste keer was ‘afwachten’: wat betekent dat? 
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- de tweede keer noem je ‘verwachten’: wat is dat dus? (in verwachten ligt iets 
van: zeker weten dat …) 

 - vaak is ons bidden ‘afwachten’, maar we mogen verwachtend bidden.   
- We gaan lezen over een blinde man in de Bijbel en van hem leren: hij verwachtte alles 
van de Heere Jezus! 
 

 
Bijbel erbij 

Lees met elkaar Markus 10 vers 46-52 en bespreek dit met behulp van de volgende 
vragen (kies vragen die aansluiten bij je binnenkomer en bij de leeftijd van de kinderen): 
1. Wat lees je in vers 46 over de ogen van Bartimeüs? 
2. Wat lees je in vers 47a over de oren van Bartimeüs?  
3. Wat lees je in vers 47b over de mond van Bartimeüs? 
4. Hoe noemt Bartimeus de Heere Jezus? Wat weet hij dus over Hem? 
5. Wat vraagt hij? Wat betekent dat? 
6. Bartimeüs houdt vol (vers 48). Waar komt dat vandaan? 
7. Wat lees je in vers 50 over de voeten van Bartimeüs?  
8. Wat lees je in vers 52 over het hart van Bartimeüs? 
9. Wat betekent: ‘uw geloof heeft u behouden’? 
10. Wat leert deze geschiedenis over de Heere Jezus? 
 
Verdieping voor bovenbouwleerlingen/oudere kinderen: 
11. Leg eens uit: ‘Bartimeüs is lichamelijk blind, maar met de ogen van zijn ziel kijkt hij 
naar de Heere Jezus’. 
12. De Heere Jezus is op weg naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven. De leiders 
van het volk willen Hem gevangen nemen. Leg eens uit: ‘De leiders van het volk hebben 
goede ogen, maar zijn geestelijk blind’. 
13. Hoe bidt Bartimeüs: afwachtend of verwachtend? Wat is het verschil? Hoe bidden 
we als we afwachtend bidden? Hoe bidden we als we verwachtend bidden? 
 

 
Bezig 

Er zijn veel manieren om met kinderen deze Bijbelse geschiedenis te verwerken. Kies 
zelf wat je vindt aansluiten: 

Alle leeftijden 
- Leer het gebed van Bartimeüs (Markus 10:51b) uit het hoofd.  
Je kunt daarbij deze leerondersteuning gebruiken: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/markus1051b-leren/  
 
- Zing/leer de themapsalm (Psalm 52:7) en zing eventueel nog meer bijpassende 
Psalmen (Psalm 39:5 of Psalm 146:6 bijvoorbeeld) of Bijbelliederen (Bartimeüs, blind 
geboren bijvoorbeeld). 
Bij Psalm 52:7 is een kleurplaat en uitlegplaat: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-52-vers-7-kleurplaat/ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-52-vers-7/  
 
  

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/markus1051b-leren/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-52-vers-7-kleurplaat/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-52-vers-7/
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Onderbouw / Middenbouw 
- Maak een Bijbelse kijktafel bij de Bijbelse 
geschiedenis van Bartimeüs.    Bijvoorbeeld zoiets > 
 
- Je vindt hier zes kaartjes bij de geschiedenis 
van Bartimeüs (op de foto de gele kaartjes):  
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bartimeus-
verwerkingskaarten/  
Ze zijn op verschillende manieren te gebruiken (en 
misschien kun je er zelf nog wel meer bedenken): 

- Je kunt tijdens het lezen/vertellen van het 
Bijbelverhaal het goede kaartje laten pakken 
- Je kunt de kaartjes op goede volgorde neer laten 
leggen/laten plakken 
- Je kunt de kaartjes in laten kleuren en er een ‘harmonicaboekje’ van maken of ze als 
een ‘vertelslinger’ ophangen 
- Je kunt de kaarten twee keer printen, op karton plakken en er memory mee doen 

 
- Je vindt hier een verwerkingsblok (op de foto rechtsonder): 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bartimeus-verwerkingsblok/  
  - Print het verwerkingsblok op dik karton en knip uit.  

- Vouw het in elkaar als een dobbelsteen en lijm vast op de plakstroken. 
- Voor meer stevigheid kun je de vlakken ook op een houten blok plakken. 
- Gooi om de beurt met het blok. Wat ligt er bovenop? Vertel wat je daarvan weet uit het 
leven van Bartimeüs (blinde ogen, horende oren, roepende mond, lopende voeten, 
ziende ogen, gelovig hart).  

 
Middenbouw / Bovenbouw 

- Er is een kleurplaat bij de Bijbelse geschiedenis van Bartimeus: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/markus1046-52-kleuren 
 

- Er is een kruiswoordpuzzel bij dit Bijbelgedeelte: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bartimeus-kruiswoordpuzzel/ 
 

- En er is een (eenvoudige) woordzoeker bij dit Bijbelgedeelte: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bartimeus-woordzoeker/ 
 

- Laat kinderen het werkblad Biddag (zie hieronder) invullen en praat naar aanleiding van 
de Bijbelse geschiedenis van Bartimeüs met hen over hoe we bidden? Afwachtend of 
verwachtend? 

 

Besluiten 
Eindig niet in Bartimeüs, maar in de Heere Jezus. Bartimeüs heeft grote gedachten van 
de Heere Jezus. Hij erkent Hem als de Zoon van David, de beloofde Messias, zijn Heer 
en Meester. Verwachtingsvol bidden is groot denken over de Heere Jezus. Hij kan, en wil 
en zal…! Net als Bartimeüs de (blinde) ogen op Jezus gericht houden en van Hem alles 
verwachten. 
De Heere Jezus kijkt naar de blinde Bartimeus met ogen vol ontferming. Ontferming 
betekent: een brandend hart van liefde. Ontferming is wat een moederkip doet bij haar 
kuikens: bij haar laten schuilen, aan haar hart drukken. 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bartimeus-verwerkingskaarten/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bartimeus-verwerkingskaarten/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bartimeus-verwerkingsblok/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/markus1046-52-kleuren
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bartimeus-kruiswoordpuzzel/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bartimeus-woordzoeker/
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Bijlage 1: Achtergrondinformatie voor vertelling of preek 
Je vindt deze Bijbelse geschiedenis ook in Lukas 18:35-43 en Mattheus 20:29-34 

 
Vooraf 
1. Let op het raamwerk van deze Bijbelse geschiedenis. In Markus 8 lezen we ook van een blinde 
die door Jezus ziende wordt. Daarna volgen de aankondigingen van Jezus’ lijden. Nu Hij op het 
punt staat om naar Jeruzalem te gaan, is er weer een blinde bij wie Jezus stilstaat. 
2. Lukas beschrijft de genezing van deze blinde bij het ingaan van de stad, Mattheüs en Markus 
bij het uitgaan van de stad. 
3. Mattheüs spreekt over twee blinden, Markus en Lukas over één blinde. 
 
Vers 46 
Het is de tijd van het opgaan naar Jeruzalem voor de viering van het Paasfeest. Jericho ligt op de 
route die de pelgrims lopen. Deze weg is dus een prima plek voor een bedelaar. 
Maar: God had in Zijn wet verboden dat er bedelaars in Israël zouden zijn (Deuteronomium 
15:4). Zijn volksgenoten hadden Bartimeüs uit liefde moeten onderhouden. Jezus komt ook hier 
de wet vervullen  
 
Vers 47 
- Bartimeus hoort! Laat (geestelijk) blinde mensen gebruik maken van hun oren! Het geloof is uit 
het gehoor! 
- Bartimeüs roept: geen mensen in het algemeen (het gaat hem dus niet om geld), maar Jezus in 
het bijzonder. Uit het feit dat hij Jezus roept, uit de manier waarop hij Hem aanspreekt en uit de 
inhoud van zijn roep maken Bijbelverklaarders op dat Bartimeüs in de Heere Jezus de door God 
gezonden Messias ziet, Die hem goddelijke ontferming (genezing en eeuwig behoud) kan geven.  
- ontferming.  
Grieks: eleison > heb medelijden met mij 
Hebreeuws: racham > is afgeleid van 'moeder- of baarmoeder' en duidt op een diepe, innerlijke 
bewogenheid of moederlijke liefde. Vergelijk: schuilen onder de vleugels van een moederkip. 
- Jezus’ barmhartigheid is de grond van zijn gebed > verwachtingsvol bidden.  
 
Vers 48 
- Waarom willen ‘velen’ dat Bartimeüs stopt met roepen? We weten het niet: belemmer nooit 
iemand om tot Jezus te gaan! 
- Bartimeüs laat zich niet ontmoedigen, maar roept des te harder. Volg zijn voorbeeld: de 
(blinde) ogen gericht op de Heere Jezus en van Hem alleen alles verwachten zonder ons te 
storen aan wat mensen ervan zeggen. 
 
Vers 49 
De omstanders lijken geen oog te hebben voor deze blinde man, maar Jezus wel. Zijn oog slaat 
hem in liefde gade!  
Mattheüs vermeldt nadrukkelijk dat Jezus innerlijk bewogen werd met barmhartigheid: een 
brandend hart van liefde. 
Jezus gebruikt mensen om de blinde Bartimeüs bij Hem te brengen. Ook zij hebben verwachting 
van Jezus, want ze zeggen: wees vol goede moed – wees niet bevreesd. 
 
Vers 50 
Bartimeüs gooit zijn jas uit omdat hij dan harder kan lopen. Hij maakt haast om bij Jezus te 
komen. 
Andere verklaarders: hij doet zijn jas uit uit eerbied voor Jezus. 
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Vers 51 
- Jezus lokt hem uit: spreek je verlangen maar uit. 
Jezus wekt tegelijk zijn geloof op: Ik kan alles - wat wil je dat Ik doe? 
- Bartimeüs vraagt: Geef / Maak dat ik ziende word. 
Uit het feit dat hij deze vraag stelt, blijkt dat hij weet dat Jezus dit kan. 
- Rabboni = mijn Meester. Respectvolle, eerbiedige aanspraak. 
 
Vers 52 
- Lukas vermeldt erbij dat Jezus zegt: Word ziende. Het klinkt als bij de schepping: er zij licht. 
Jezus doet hier (opnieuw een scheppingswonder) 
- Behouden: dubbele betekenis: lichamelijke genezing en eeuwig behoud. 
- Geloof: volledig vertrouwen op Jezus 
Da Costa vermeldt: Bartimeüs heeft misschien gedacht: nee, niet mijn geloof maar Uw macht 
en Uw liefde hebben mij behouden. Jezus prijst het geloof als een werk van de Vader en van de 
Heilige Geest Die het geloof gaf.  
Da Costa: het geloof is de aanroeping van Jezus en het alleen steunen op Hem tot behoud. 
- Bartimeüs volgt Jezus en reist mee naar Jeruzalem. Mogelijk is hij vanaf dat moment een 
volgeling van Jezus geworden (vergelijk Lukas 18:43). 
Lukas schrijft erbij dat Bartimeüs Jezus volgt, God verheerlijkende. 
Ook schrijft Lukas: en al het volk dat ziende, gaven Gode lof. 
Hun hart en mond zijn vervuld met dank aan God. Ze geven God de eer en loven Hem. 
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Op Biddag wil ik bidden voor: 
(schrijf of teken het in de rondjes of scheur plaatjes uit tijdschriften en plak die op de rondjes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


