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Hoi!

Wat fijn dat je deze kleurplaat hebt meegenomen! Dit is een kleurplaat over de
7 kruiswoorden van de Heere Jezus. In de kerk hopen we op Goede Vrijdag hier samen
over na te denken.

Deze plaat mag je mooi gaan kleuren. Zie je ook de laatste woorden van de Heere
Jezus staan? Deze mag je ook mooi inkleuren of overschrijven.

De kleurplaat kan je op zondag 29 maart, maandag 30 maart of dinsdag 31 maart

inleveren in de kerk of bij je juf of meester op school. Zij zorgen ervoor dat de
kleurplaat bij €én van ons komt. Je mag natuurlijk ook de kleurplaat aan ons geven of
bij ons thuis brengen. Wij zorgen er dan voor dat deze weer een mooi plekje krijgt in
de hal of in de zaal van de kerk.

En hopelijk zien we jullie allemaal op vrijdag 3 april om 10u in de kerk!

Groetjes, Herman Wilbrink en Arja van Toor



