Vragen bij de ochtendpreek van 22 maart 2026
Zesde lijdenszondag

Tekst: Johannes 19 vers 5:

Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: Zie,
de Mens.

Thema: Zie, de Mens!
1. Vragen bij de eerste gedachte: Jezus bespot
a) Pilatus vindt dat de Heere Jezus niets verkeerds gedaan heeft. Welke woorden gebruikt hij?
b) Hoe probeert Pilatus de Heere Jezus weer vrij te laten?
c) Noem een aantal dingen die er met de Heere Jezus gebeuren.
d) Wat kunnen we leren uit dit gedeelte van de preek?
2. Vragen bij de tweede gedachte: Jezus uitgebracht
a) Pilatus brengt de Heere Jezus naar buiten. En wat zegt Pilatus dan?
b) Waar is de doornenkroon, de soldatenjas en de rietstaf een beeld van?
c) Watis het zien op Jezus?
3. Vragen bij de derde gedachte: Jezus verworpen
a) Wat zegt Pilatus nu voor de derde keer?

b) Waarom moet de Heere Jezus volgens de Joden sterven?
c) De Heere Jezus geeft Zich helemaal over aan dit lijden. Waarom?

Verwerkingen:

e De verwerkingen passen bij de preek in deze lijdensweken.



