Vragen bij de ochtendpreek van 29 maart 2026
Zevende lijdenszondag
Tekst: Lukas 23 vers 28:

En Jezus Zich tot haar kerende zeide: Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent
over uzelven en over uw kinderen.

Thema: Tranen over Jezus
1. Vragen bij de eerste gedachte: Welke tranen Jezus afwijst

a) Wat riepen de mensen toen de Heere Jezus een week geleden de stad Jeruzalem
binnenkwam?

b) Hoe wordt de Heere Jezus de stad Jeruzalem nu uitgeleid?

c) Erlopen ook vrouwen mee achter de Heere Jezus aan op weg naar Golgotha. Wie zijn het en
wat doen ze?

d) Wat zegt de Heere Jezus tegen deze vrouwen?

e) Wat kunnen we leren uit dit gedeelte van de preek?

2. Vragen bij de tweede gedachte: Welke tranen Jezus vraagt
a) Wat zegt de Heere Jezus nog meer tegen de vrouwen die huilend achter Hem aanlopen?

b) Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee?
c) En wat moet jij doen met deze woorden van de Heere Jezus?

Verwerkingen:

e De verwerkingen passen bij de preek en deze lijdensweken.



