Vragen bij de middagpreek van 5 april 2026

Eerste Paasdag

Tekst: Markus 16 vers 14:

Daarna is Hij geopenbaard aan de elve, daar zij aanzaten, en verweet hun hun ongelovigheid en
hardigheid der harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen die Hem gezien hadden nadat Hij
opgestaan was.

Thema: Jezus’ verschijning aan de discipelen

1. Vragen bij de eerste gedachte: Jezus’ komst

Maria Magdalena, Maria en Salome hebben het lege graf gezien en de engel. Welke opdracht
kregen ze toen?

Wie vertellen er nog meer aan de discipelen dat de Heere Jezus is opgestaan uit het graf?
Hoe reageren de discipelen op het blijde nieuws?

2. Vragen bij de tweede gedachte: Jezus’ verwijt

De Heere Jezus zoekt de discipelen op. Hij weet waar ze zijn en wat ze nodig hebben. Wat zegt
Hij dan tegen hen?

En wat bedoelt de Heere Jezus met deze woorden?

Wat leer jij daarvan?

3. Vragen bij de derde gedachte: Jezus’ getuigenis

Wanneer ben je een ooggetuige? En wie hebben de Heere Jezus dan ontmoet nd Zijn
opstanding?

De Heere Jezus had al verteld dat Hij zou opstaan uit het graf. Noem eens een paar
Bijbelteksten waar je dit kunt lezen?

Waaruit blijkt de bijzondere zorg van de Goede Herder voor Zijn schapen?

Wat wil je graag onthouden uit de preek?

Verwerkingen:

De kleurplaten passen bij de preek.



